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Ons Brein

ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE HERSENEN.
HOE ZE WERKEN EN HOE U ZE SCHERP HOUDT
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Leven met een

bijzonder brein

NEGEN PORTRETTEN VAN MENSEN MET EEN HERSENAFWUKING OF JUIST EEN
BUITENGEWOON BREIN. ‘DAT HET IN MIJN HOOFD ZAT, WAS HET ENGSTE’
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Emilie Escher Foto’s Mieke Meesen

an hun gelaat valt het niet af te lezen.
Maar alle negen hebben ze een brein
dat nét even anders werkt dan de door-
sneehersenen. De een heeft een waan-
zinnig oog voor details — sluit ze haar ogen, dan kan
ze elk schroefje in het meubilair uittekenen. Maar
vraag je haar ‘het eens over een andere boeg te
gooien’, dan raakt ze overstuur. Wat voor boeg,
links of rechts gooien? Ze ziet het allemaal letterlijk
voor zich. De ander spreekt juist meer dan gemid-

deld in beeldtaal en ziet cijfers en letters en mensen
in kleuren. Zelf is hij geel. Dat zijn fijne dingen, die
het leven volgens hem kleurrijker maken.

Maar het kan ook minder aangenaam uitpak-
ken. Het is knap vervelend als je brein je voortdu-
rend zegt dat je met je ogen moet draaien, of als je
geen enkel gezicht kunt onthouden. En het is bijna
ondraaglijk als je je ervan bewust bent dat je geheu-
gen je langzaam maar zeker in de steek laat. Niette-
min slaagt ieder van deze mensen erin met zijn her-
sendefect te leven, of het zelfs in zijn voordeel te
gebruiken. "
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‘Ik zie zelfs kleuren die niet bestaan’

Robbert Dijkgraaf (1960)
Universiteitshoogleraar en presi-
dent Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
Heeft synesthesie

“Voor mij is het volkomen van-
zelfsprekend. Ik zie mijn hele
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leven al kleuren bij namen, cijfers,
letters, dagen, landen en personen.
Mijn vader had het ook. Het heeft
een behoorlijk erfelijke compo-
nent. Het grappige is dat het een
volkomen individueel systeem is.
Het komt vaak voor bij wis- en
natuurkundigen. Zet twee synes-

thesisten bij elkaar en je hebt de
ultieme vorm van Babel. Ik had
ooit een gesprek met iemand die
sprak over een blauwe drie, terwijl
een drie voor mij gewoon altijd
geel is. Die man had er niets van
begrepen, vond ik. Het prettige is
dat je kleuren in heel subtiele tin-

ten ziet. Allemaal rare tinten grijs
bijvoorbeeld. Synesthesisten kun-
nen zelfs kleuren zien die niet be-
staan. Ik heb dat bij de a, die is
blauw en rood tegelijkertijd in een
soort stippenpatroon, heel bijzon-
der. Het maakt het leven letterlijk
kleurrijker.’




